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De vier Maaseiker
(on)deugden

Deze prachtige beeldengroep van
de hand van de kunstenaar
Roland Rens symboliseert de vier
Maaseiker (on)deugden, nl.
Kaal, Lui, Lekker en Hovaardig.

Dit kunstwerk, dat in de Bosstraat
prijkt, werd aan de stad Maaseik
geschonken door de "Stichting
voor Cultuur" en op zondag

21 augustus 1994 onthuld door
burgemeester Gh. Vermassen.
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De onvoorspelbare natuur had ook nu
weer haar weersgrillen. Terwifl vorige jaren
de neerslag en de verwante overstro-
mingen voor heel wat ongemakken
zorgden, was het deze keer de ijzel die
menigeen onaangenaam verraste bij zijn
late terugkeer of zijn vroeg vertrek.
Gelukkig heeft elk jaar vier seizoenen.

Na de trieste herfst en de toch wel bijtende
koude winter dit jaar, kondigt zich een
zoveelste lente aan, die overal blij nieuw
leven belooft.

De grote schoonmaak start in huis en tuin.
Dat merk je zelfs aan de ingang van het
Maaseiker recyclingpark - vanaf 2 mei ‘96
met betaalpenning -, waar het soms
aanschuiven is voor al degenen die thuis
binnen of buiten grondig opruimden,
afdankten en vernieuwden. Ons tijdschrift
kreeg onlangs uiterlijk ook een
professionele, erg geslaagde opknapbeurt.
De inhoud trachten wij zo gevarieerd
mogelijk klankbord te laten blijven van het
Maaseiker reifen en zeilen in heden en
verleden. Soms hebben wij zelfs te veel
ingezonden kopij en moeten ijverige
inzenders wachten op een volgende

uitgave eer hun zoek- en schrijfinspan-
ningen verschijnen. Wij proberen alles zo
eerlifk mogelijk te spreiden.

Een primeur is toch wel dat ons tijdschrift
vanaf dit nummer in de nieuwe spelling, in
september 1997 pas officieel en verplicht,
verschijnt. Onze consciéntieuze correctoren
studeerden hard en gaan hiermee een
uitdaging aan. Niemand is onfeilbaar, toch
trachten wij qua spelling die exclusieve
pauselijke eigenschap te benaderen.

Alvast een zonnige lente, weer veel
leesgenot en vergeet het niet: bloemen van
geluk moet je zelf planten en liefst het hele
jaar door.

Woord vooraf

de redactie




Werkgroep voor
Documentatie bij
een tienjarig
bestaan

Martin Boonen

Wist u dat in'de 19de eeuw maar liefst
een tiental weekblaadjes in onze stad
werden gedrukt? De exemplaren zijn
haast alle yerloren gegaan.

Wist u dat vanaf 1830 Maaseik gezegend
was met een bloeiend verenigingsleven?
Van hun archief is haast niets bewaard.
Deze jammerklachten zouden nog enkele
regels kunnen worden verdergezet. Maar
waar het om gaat is dit: tien jaar geleden
besloot een groep geestdriftige en
enthousiastelingen daar iets aan te doen.
De Maaseiker werkgroep voor
Documentatie werd opgericht en
sindsdien is deze groep erin geslaagd
een schat aan documenten over het
recente verleden van onze stad voor
het nageslacht te bewaren.

Duizenden foto’s, doodsbrieven,
gedachtenisprentjes, familie- en
verenigingsarchief, affiches enz., kortom
een waardevolle schat aan informatie
over ons verleden is ondertussen ontdekt,
verzameld, geklasseerd en
geinventariseerd. En dit alles staat nu ter
beschikking van de belangstellende.

En gedurende die voorbije tien jaar
resulteerde dit alles niet alleen in een
reeks succesvolle tentoonstellingen, doch
ook in verscheidene publicaties over het

verleden van onze stad. De laatste loot
aan deze publicatie-stam is een rijk
geillustreerd boekje over de historische en
volkskundige achtergrond van Maaseiks
meest bekende culinaire specialiteit: de
Knapkoek. Wie trouwens de naam van de
auteur, de heer Jaak Smeets hoort, denkt
onvermijdelijk aan dit Maaseiker gebak.
Jarenlang was hij als lesgever actief in de
opleiding van onze Limburgse bakkers.
Voor tientallen recepties in het Maaseiker
verenigingsleven leverde hij deze
veredelde scheepsbeschuit en het
jaarlijkse volksfeest, het bakken van de
reuzenknapkoek was zijn persoonlijk
initiatief. De heer Jaak Smeets was dan
ook de meest aangewezen persoon om
over diezelfde Knapkoek een letterlijk
boekje open te doen. (verkrijgbaar tegen
de prijs van 500 fr. bij de leden van de
werkgroep). Dit alles om onze lezers te
melden dat het tienjarige bestaan van de
werkgroep in alle eenvoud zal gevierd
worden met enkele opendeurdagen, waar
de geinteresseerden kunnen kennis
maken met de werking van de groep een
met de verschillende collecties. De dagen
zullen gehouden worden op zat. 10 en
zon. 11 mei a.s. telkens van 10 tot 12 en
13 tot 16 uur. Tot weldra !!!

Nadat wij in enkele vorige artikels
Maaseiker matrozen, soldeniers en
studenten op hun verre tochten
volgden, willen wij dit maal over een
grote groep van vreedzamer
stadsgenoten vertellen die in vreemde
contreien hun fortuin zochten.

Boekdrukkerij in de 17de eeuw (houtsnede A. von Werdt)
Het was de uitvinding van de boekdrukkunst die de snelle verspreiding
van het protestantisme mogelijk maakte

Algemeen bekend is de reeds vroege
Vlaamse aanwezigheid in vreemde
landen. Vanaf de veertiende eeuw reeds
vestigden handelaars van bij ons zich
over geheel Europa als commerciéle
agenten. In sommige steden groeide
deze aanwezigheid zelfs uit tot
belangrijke Vlaamse gemeenschappen.
Maaseik, noch het gehele Graafschap
Loon,heeft echter nooit een grote rol
gespeeld in de Europese handel, maar
toch constateren wij een Maaseiker
aanwezigheid in heel wat landen.
Vooral vanaf de 16de eeuw
veroorzaakten het protestantisme en de
godsdienstoorlogen een grote uittocht
uit onze gewesten en tienduizenden
verlieten de zuidelijke Nederlanden om
het vege lijf van de Spaanse vervolging-

en te redden en hun nieuw geloof in
hervormde streken in alle vrijheid te
beleven. Ook uit Maaseik waar de
Lutherse leer heel wat aanhangers telde,
vertrokken er tientallen naar Noord-
Nederland, Duitsland of Engeland. Doch
ook in die periode waren er niet alleen
uitwijkelingen om geloofsredenen, ook
om economische motieven vestigden
zich leden van Maaseiker
koopmansfamilies in de vreemde.

ANTWERPEN

In de poortersboeken van Antwerpen
vindt men heel wat Maaseikenaars van
wie sommigen zich trouwens later in
Amsterdam zouden vestigen, toen na de
val van Antwerpen in 1585 de
economische rol van de sinjorenstad tot

Martin Boonen






